
Onze persboeken en het driemaandelijks tijdschrift

Elk jaar is het opnieuw afwachten op het overzicht van het
afgelopen jaar. En waar kan U daarvoor beter terecht dan bij de
Heemkundige Kring met dat stilaan zo bekend geworden
"Persboek". Hierboven zijn er een aantal te zien, met alle
gebeurtenissen en activiteiten van de voorbije jaren, mooi op
een rijtje, chronologisch gerangschikt, met aanduiding van
datum en dag. Het wordt elk jaar wat dikker en steeds goed
gevuld, wat bewijst dat Gooik leeft. Het blijft een uitzonderlijk
document voor alle fervente "Groot-Gooikenaars", met genoeg
stof dus om te lezen en/of te bekijken in deze persboeken.
Achteraan vindt U tevens een persoonsnamen- en verenigin-
genregister terug.
leden: 17,00 € - niet-leden: 18,50 €
Ons tijdschrift brengt daarnaast trimestrieel informatie over de
aktiviteiten en ander nieuws rond onze heemkundige kring.
Tevens kunt U genieten van een aantal historische artikels over
hoe het vroeger allemaal was en gebeurde. 
Bijdrage: 12,50 € per jaar
U bent voor dit bedrag dan tevens lid van de Heemkundige
Kring van Gooik. Hiervoor krijgt U eveneens kortingen op al
onze andere uitgaven.
los exemplaar: 3,70 €
per 10 exemplaren: 2,50 € per stuk

Ambrozijn - Veerle Maebe

Heimwee naar weleer ? Naar dat vleugje
nostalgie, dat ons terug voert naar vroeger
toen er een beetje langzamer werd geleefd,
de mensen nog gemoedelijk kwamen buur-
ten en tijd vonden om te luisteren ?
Om een lang verhaal kort te maken, laat ons

even rusten en een moment in gedachten terug reizen naar de
goede oude tijd. In dit boek wordt geluisterd naar diegenen die
in staat waren om zonder up-to-date apparatuur en technologi-
sche hoogstandjes degelijk werk te leveren. De ambachten, stie-
len en beroepen, ... en hoe het er destijds aan toe ging ?
Eigenlijk best de moeite waard om er iets over te schrijven.
leden: 21,00 € - niet-leden: 23,50 €

In het spoor van pastoor
Winnepenninckx - Jos De Smedt

Dit boek wil in grote trekken het verhaal
vertellen van het ontstaan van het anticon-
cordatisme (stevenisme), na het Concordaat
van 1801, en van hun verdere lotgevallen,
met daarin als centrale figuur Filip

Winnepenninckx, een pastoor te Leerbeek en vanaf 1803 een
bescheiden maar belangrijk voorman van het anticoncordatair
stevenisme. We hopen dat dit werk een weinig kan bijdragen tot
een betere kennis van die sympathieke groep gelovigen, die in
het verleden te lang werden miskend.
leden: 15,00 € - niet-leden: 17,50 €

Rozen en Tranen - Veerle Maebe

Denkt u af en toe eens met weemoed terug
aan verlovingsgebruiken en de huwelijks-
feesten uit vroegere tijden, dan moet u dit
boek lezen. Genieten van uitspraken van nù
oudere, toén jonge mensen; glimlachen om
de o zo specifieke Vlaamse gebeurtenissen

vóór en tijdens het huwelijksfeest... Het is een mooie, plezieri-
ge en soms ontroerende neerslag geworden van herinneringen
aan een toch wel bijzondere tijd uit onze vorige eeuw, nl. rond
de periode van de Tweede Wereldoorlog. Het lijken soms
gebeurtenissen uit een totaal andere wereld, en toch zijn ze
soms zo gelijkend aan een aantal huidige situaties.
leden: 15,00 € - niet-leden: 17,50 €

Schilderachtig Gooik

Het vertrekpunt voor dit boek was heel een-
voudig. We hebben een beeld van Gooik
willen schetsen door middel van kunstwer-
ken, meer bepaald schilderijen, tekeningen,
etsen, en andere mogelijke vormen van
tekenen, voornamelijk van Gooikse kunste-

naars zelf. Het is dan ook een pracht van een boek geworden
met meer dan 130 reproducties van kunstwerken.
leden: 15,00 € - niet-leden: 17,50 €

Guuks en Guuëks 2 - Frans Peetermans

Deze boeken zijn uniek. Op bijna 300 voor
het eerste deel en ruim 400 bladzijden voor
de tweede uitgave, en in meer dan 3000
Gooikse woorden en uitdrukkingen vindt U
een taal terug die, helaas, stilaan maar zeker
aan het verdwijnen is. Ze werd dan ook voor
U vastgelegd in een boek, dat uitnodigt om
bekeken en gelezen te worden. Als U erin
gaat bladeren, ontdekt U de wereld van
vroeger terug, op een heel vlotte, bijna
speelse manier voorgesteld in die duizenden
“Guukse” uitdrukkingen.

leden: 18,50 € - niet-leden: 21,00 €
Guuks 1 en Guuëks 2 samen:
leden: 32,00 € - niet-leden: 37,00 €

Leven en Overleven in de Steentijden -
redactie Joke Delrue

Dit boek kwam tot stand naar aanleiding
van “Open Monumentendag 2003” waarbij
“Steen” het leidend thema was. Er wordt
getracht de lezer op een eenvoudige wijze
een overzicht te geven van het

Steentijdperk, het grootste gedeelte van onze prehistorie. Voor
zover mogelijk wordt in dit werk aangehaald hoe onze Vlaamse
gewesten de steentijden doormaakten.
leden: 10,00 € - niet-leden: 12,50 €

Secretariaat, archief en lokaal:
Bibliotheek - Koekoekstraat 6 - 1755 Gooik

( 02 569 39 57 - 7 02 256 52 78
- Heemkunde-Gooik@pi.be
5 www.Heemkunde-Gooik.tk

Bankrelatie: 734-1222502-20 (KBC)
U wenst lid te worden ?

U wenst één van deze prachtige boeken aan te kopen ?
Vul dan hieronder uw gegevens in en bezorg ons dit op

bovenstaand adres.

Naam en voornaam:                                                      
Straat en nummer:                                                         
Postcode en gemeente:                                                  
Telefoon of GSM-nummer:                                            
E-mailadres:                                                                 
Wenst lid te worden: ja - neen (schrappen wat niet past)
Wenst het volgende boek: ________________________

De Leerbeekse Buurttrams - René De
Loecker

Dit boek kwam tot stand ter gelegenheid
van Open Monumentendag 2004 met als
thema “Landschappen”. Het is geschreven
door onze tramkenner bij uitstek, René De
Loecker uit Leerbeek. René De Loecker is

hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Hij werkte reeds mee aan
“De Boerentram”, een boek verschenen in 1997 en eveneens
uitgegeven door de Heemkundige Kring van Gooik. Hiervan
veranderden meer dan 1200 exemplaren van eigenaar,
waardoor het volledig is uitverkocht. Na dit succes is “De
Leerbeekse Buurttrams” hiervan geen heruitgave geworden.
Een hele reeks nooit eerder uitgegeven foto’s zijn dan ook
gebundeld en samengebracht volgens de tramlijn waarop ze
genomen werden. Alle foto’s zijn uiteraard voorzien van de
nodige uitleg. Tussen de foto’s door vind je nog verhalen en
anekdotes, die zeker de moeite waard zijn om te lezen. Kortom,
dit boek is weer een prachtige uitgave geworden.
leden: 18,00 € - niet-leden: 20,50 €



Dit boek kwam tot stand ter gelegenheid van Open
Monumentendag 2004 met als thema “Landschappen”. Het is
geschreven door onze tramkenner bij uitstek, René De Loecker
uit Leerbeek. René De Loecker is hiermee niet aan zijn proef-
stuk toe. Hij werkte reeds mee aan “De Boerentram”, een boek
verschenen in 1997 en eveneens uitgegeven door de
Heemkundige Kring van Gooik. Hiervan veranderden meer dan
1200 exemplaren van eigenaar, waardoor het volledig is uitver-
kocht. Na dit succes is “De Leerbeekse Buurttrams” hiervan
geen heruitgave geworden. Een hele reeks nooit eerder uitgege-
ven foto’s zijn dan ook gebundeld en samengebracht volgens de
tramlijn waarop ze genomen werden. Alle foto’s zijn uiteraard
voorzien van de nodige uitleg. Tussen de foto’s door vind je nog
verhalen en anekdotes, die zeker de moeite waard zijn om te
lezen. Kortom, dit boek is weer een prachtige uitgave gewor-
den.

HEEMKUNDIGE KRING
VAN GOOIK

De Heemkundige Kring van Gooik werd
opgericht in 1984 en is lid van

het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Zeven jaar geleden verscheen "De Boerentram", het zesde deel
in onze reeks "Bijdragen tot de Gooikse geschiedenis". Nu,
anno 2004, zijn we er terug met een "tramboek": dit is inder-
daad het vervolg op de o zo bekende "Boerentram" geworden.
Het heeft een andere titel gekregen, om geen verwarring te
stichten en de lezers ervan te overtuigen dat het een spiksplin-
ternieuw boek is. En dat is het ook. Meer dan 200 foto's zijn
erin verwerkt, foto's die nog nooit verschenen zijn.  Hiermee
krijgt u als lezer (en kijker) een uniek beeld op al die trams die
vertrokken vanuit de “Statie van Leerbeek”. Het is een reis
doorheen de tijd geworden, een reis die veel herinneringen
oproept aan vroegere tijden en heimwee doet krijgen naar een
rustiger wereld. Met de tram als middelpunt om de mensen op
een aangename manier vanuit Leerbeek naar de vier belangrij-
ke steden in onze regio te brengen: Brussel, Halle, Ninove en
Edingen.  
U kan dit allemaal meevolgen en meemaken in dit mooi gecon-
strueerd boek. Daarvoor gaat uiteraard op de eerste plaats onze
dank uit naar onze medewerker René De Loecker: hij zorgde
voor bijna alle foto's en teksten en alle commentaar bij de foto-
's is van hem. Hij heeft een ongelooflijk werk geleverd, maan-
den aan een stuk, met een rotsvaste overtuiging, zelfs in de
moeilijke momenten die hij doorgemaakt heeft. Ook een wel-
gemeende dank aan alle mensen die hier en daar bijgedragen
hebben tot het welslagen van deze onderneming. Ook onze
sponsors en andere financiële steuners zijn onmisbaar voor ons
als vereniging: zonder hen kunnen we dit financieel alleen niet
aan. Bedankt aan allen! En nu, genieten van een tweede portie
"boerentram".


